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‘Van harte gefeliciteerd met de doop van jullie kind! Dat
is bij de doopdienst en daarna wellicht heel wat keren
tegen jullie gezegd. le hebt naar dat moment toegeleefd,
je hebt je er op voorbereid, de doopzondag was een feest,
met overtuiging zei je ‘ja’ en deed je de doopbelofte...
Maar toen werd het maandag en de dagen rijgen zich
daarna achter elkaar aan één. Hoe nu verder? Op z'n
hoogst nog een terugb.li_k, een CD als herinnering aan de
dienst. Maar als je daarna ook samen weer aan het werk

bent geslagen, slaat de stress gemakkelijk toe.
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op de weg die Jezus Christus is gegaan.

We kunnen het ook zo zeggen: ‘dopen
is knopen’. De doop knoopt het kind
— of de volwassene natuurlijk — vast
aan de Heere Jezus Christus. In een
bergklimteam zekert de één de ander

om elkaar vast te houden. Aan Hem

zal het niet liggen, dat touw verbreekt
Hij niet! Zowaar als je gedoopt bent,
hoor je bij God. En Hij zal aan je blijven

trekken.

Of kunnen mensen het touw van hun
kant doorsnijden? Kunnen we Hem

loslaten?

Maar de doop van je kind is te kostbaar en te waardevol om het er daarna bij

te laten zitten. Nu gaat het immers juist beginnen. Maar hoe? Als je je kind laat
dopen, is dat een groot geschenk: Gods Naam wordt verbonden met je kind!
Maar het is ook een opgave: er wordt aan je gevraagd of je je kind wilt voorgaan

Paulus heeft het over dit soort dingen als hij spreekt over de doop als een sterven
met Jezus en een opstaan met Jezus (Romeinen 6). En daarom moet erin ons

leven een verandering plaatsvinden. In het teken van de doop is dat zichtbaar: we
laten een oud leven achter ons en worden geroepen om op te staan in een nieuw

leven. We leven nu voor en in verbinding met Jezus, die Zijn leven voor ons gaf!

la, dat kan. Je wilt het niet, maar

soms gebeurt het wel. Je weet soms
met al die grote woorden niet goed
raad. En het leven van alledag geeft
maar weinig herkenning van dat

alles. Daarom is er dit doopproject.

De achterliggende gedachte is: met
elkaar als ouders je verbonden te
voelen om blijvende aandacht te geven
aan de verantwoordelijkheid die je

als ouders op je hebt genomen. Jullie
staan er niet alleen voor, er zijn ook
andere ouders in de gemeente. En de
gemeente zelf is er ook. In dit alles laat
God zien dat je

van Hem




hulp en kracht zult ontvangen.

Het is de bedoeling dat dit
doopproject een steun in de rug voor

jullie mag zijn.

Hoe giet het en wit?

Heel concreet betekent het dat
jullie vier keer in het jaar een brief
krijgen van de predikant gedurende
een periode van 4 jaar. Die krijg
je toegestuurd om die samen als
ouders te
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lezen. Er staan
gespreksvragen bij.
Over allerlei onderwerpen
gaat het uit het leven gegrepen. Het
zijn dus geen Bijbelstudies, maar
gespreksonderwerpen die voor jullie
van belang zijn.

Er zijn vier thema’s: gezin, geloof,
geboden, gemeente. Over al die

onderwerpen krijgen jullie 4 brieven.

Het mooist is als je samen met andere
ouders daarover in gesprek kunt gaan.
Dan vorm je met elkaar een soort
kring. Dat geeft herkenning en het

houdt je ook bij de les. Eens per jaar
(februari/maart) worden alle ouders
uitgenodigd voor een samenkomst

in Eltheto over het thema dat aan

de orde kwam. Op tijd wordt dit
doorgegeven. We verwachten jullie
daar dan met elkaar als vader en
moeder met de andere ouders uit de
gemeente van kinderen in die leeftijd.

Hoe gaot het in glin werk?

Alles even op een rijtje gezet gaat het

als volgt te werk:

- Bij de geboorte van jullie kind was er
een kraamvisite van de dominee met
zijn vrouw met een uitnodiging voor
de doop met daarbij een introductie
van het dooptraject.

- Daarna was er de doopzitting ter
voorbereiding op de doop(dienst).




- Na de doopbediening kregen jullie de
CD van jullie ouderling en kijk je nog
eens terug, maar ook kijk je vooruit
naar het doopproject: ‘Dopen is
knopen..."

- Dat doopproject loopt totdat jullie
kind 4 jaar wordt. Jullie krijgen vier
keer per jaar een hrief in een periode
van 4 jaar. Die wordt jullie per mail
aangereikt.

- Er wordt 6 keer gedoopt in de Oude
Kerk; februari, maart, mei, juli,
september, december. Er worden
brieven verstuurd in januari, april,
juni, oktober.

- Er zijn vier thema’s: gezin, geloof,
geboden, gemeente. De brieven
hebben gespreksvragen waarbij je
kunt reageren naar de predikant.

- Misschien is het een goed idee om
samen met andere ouders (bijv. met
wie jullie samen gedoopt hebben)

een avond af te spreken om de

vragen te bespreken.

Misschien eerst

samen eten...?

www.kerkopdemarkt.nl

- Eris jaarlijks in februari/maart een
samenkomst waarbij alle ouders
worden uitgenodigd in Eltheto.

We rekenen dan op jullie komst en
inbreng.

- De afronding van het traject gaat
samen op met de uitnodiging van
het kind naar de bijbelklas zodat er
doorlopende lijnen zijn.

Van harte hopen dat jullie als ouders
hierin mee doen. Het is van belang

om het zien als een hulp van de
gemeente om je verantwoordelijkheid
ook echt gestalte te geven. Er zit geen
verplichtend karakter in, maar laat het
je juist helpen om de vrijblijvendheid
te boven te komen. We reiken jullie dit
aan in biddend opzien. We hopen van
harte dat jullie gezegend zullen worden
op deze route in je ouderschap. Gods
Geest wil wonen en werken in jullie
gezin. Dat heeft Hij Zelf beloofd.
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